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VOORWOORD

Aan nieuwe energie geen gebrek. Hierbij weer
een rijk aanbod brandstof voor het komende
seizoen. Brandstof waarvoor geldt: delen is
vermenigvuldigen. Omdat elke deelnemer op
eigen wijze bijdraagt. Weet u welkom!

Jonathan Sacks was opperrabbijn van Groot-
Brittannié, lid van het Hogerhuis en een
gerespecteerde deelnemer aan het maatschap-
pelijk debat. Hij wordt wereldwijd geprezen en
gelezen. Ook onze eigen dominees zijn door
hem geinspireerd. Gert Wijnstok laat u graag
kennis maken met zijn Joodse lezing van de
Thora. Hierbij komen veel thema's aan bod. De
zeven bijeenkomsten zijn onafhankelijk van
elkaar bij te wonen. Ze vinden afwisselend

's avonds en ‘s ochtends plaats, om zoveel
mogelijk mensen de gelegenheid te bieden
hieraan deel te nemen.

De filmavonden hebben een upgrade gekregen.
Beeld en geluid zijn in de kerk niet optimaal. De
indrukwekkende film Des Hommes et des Dieux
vertonen we daarom in Cultuurhuus Braakhekke.
Vooraf kun je deelnemen aan een maaltijd, na
afloop is er ruimte voor gesprek. Van deelnemers
wordt wel een min of meer kostendekkende
bijdrage verwacht. Voor de film Babettes Feast
gaan we naar dorpshuis Ons Centrum in
Okkenbroek.

Er zijn dit seizoen drie voorstellingen. Pauline
Seebregts is inmiddels geen onbekende meer

Voor info:

Ali Westera

Anton Weenink

Riet Beltman

Gert Wijnstok

Anouk van Luik
Hanneke Diermanse
Margreet Vierhouten
Theo Overduin
Hanneke Overduin
Ankie Borger
Gerdien van der Sanden

0570-542898
0570-542898
0570-542567
06-10459883
06-28818713
06-12530281
06-50948711
06-82711812
06-50968134
06-34648511
06-39197157

voor velen van u. Ze komt in december met de
vertelvoorstelling Jozef. Frits de Lange houdt een
muzikale lezing over de wijsheid van de tweede
levenshelft. En Wilfred Ploeg verrast met een
ongewone voorstelling over loskomen van oude
dogma’s, seks, godsdienst, de tijdgeest en
verwondering.

De samenwerkende dominees in de regio
verzorgen in duo’s drie bijeenkomsten onder het
motto “Aan tafel!”. Dat is dit seizoen het
jaarthema van de Protestantse Kerk. Daarnaast
laat dr. Alfred Bronswijk zijn licht schijnen over
het mysterie van de christelijke symboliek.

Dit seizoen blijven we meditatief wandelen en
blijft de stamtafel staan. Ook het mediteren gaat
op de goede oude voet door, en dat geldt ook
voor Soup & Spirit en Geloven nu.

Om te weten hoeveel mensen we ongeveer
kunnen verwachten, is het fijn als u zich opgeeft
voor 15 september. Let op: de eerste
bijeenkomst over een essay van Jonathan Sacks
is al op 14 september! Als u zich niet heeft
opgegeven en toch wilt meedoen, is dat meestal
geen probleem; informeer wel even bij de
contactpersoon. Thuisblijven bij gezondheids-
klachten is inmiddels een goede gewoonte
geworden die we er graag inhouden.

Wij hopen op een mooi jaar met elkaar!

De taakgroep Bezinning en ontmoeting

aliwestera@hetnet.nl
weenwes@hetnet.n|
rietbeltman@gmail.com
gertwijnstok@gmail.com
anoukvanluik@icloud.com
hannekediermanse@gmail.com
mhvier@gmail.com
overduintheol@gmail.com
hanneke.overduin@gmail.com
borgerbos@telfort.nl




Meditatie wordt beoefend in alle religies, ook in
het christendom, al eeuwen lang. Het woord
komt van het Latijnse woord meditatio, dat is
afgeleid van het werkwoord meditari:
nadenken, overpeinzen.

Mediteren is naar binnen keren in jezelf.

Waar het om gaat is dat je je lichaam ontspant
en dat je zo de basis legt voor verstilde
aandacht. Even proberen geen aandacht voor je
altijd opspringende gedachten te hebben en
ruimte te creéren voor het innerlijk ontvangen
van de liefde die je tegemoet stroomt.

Wanneer: elke zaterdag (behalve schoolvakanties)
op maandag t/m zaterdag: tijdens advent en tijdens 40-dagentijd

Waar: Dorpskerk Bathmen

Tijd: maandag t/m vrijdag om 6.30 uur
zaterdag om 7.00 uur

Info: Gerdien van der Sanden

Wanneer we lopen doen we dat doorgaans
doelgericht om ons van de ene plek naar de
andere te verplaatsen. Wandelen heeft een heel
andere intentie. Daarin doet de omgeving -
bos, berg of stad — helemaal mee en krijgt stilte
of gesprek een bijzondere dimensie.

Ook dit seizoen kun je op deze wijze weer
meedoen met meditatief wandelen. Dat
gebeurt op de eerste vrijdag van de maand in
het bosgebied tussen Bathmen en Okkenbroek.

Wanneer: vrijdagen:
2 september, 7 oktober,
4 november, 2 december,
6 januari, 3 februari,
3 maart, 7 april, 5 mei,
2 juni, 7 juli

Waar: Verzamelplek:
parkeerplaats halverwege
Oostermaatsdijk

Tijd: 10.00 - 11.45 uur

Info: ds. Gert Wijnstok

Elke wandeling duurt ongeveer een uur en
begint het eerste stuk in stilte. Na een minuut of
twintig wordt een kort moment stilgestaan en
krijg je een korte tekst en/of vraag mee voor het
tweede stuk. En daarover kun je tijdens het
laatste stuk in duo van gedachten wisselen.

Na afloop drinken we koffie op de plaats van
vertrek. En zoals de foto's laten zien: de
wandeling gaat altijd door!




Jonathan Sacks (1948-2020) was opperrabbijn
van Groot-Brittannié en lid van het Britse
Hogerhuis. Hij schreef een groot aantal boeken,
waarvan de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog,
joodse lezlng van de Tora" een wereldwijd
standaardwerk is en ook vertaald in het
Nederlands. Vanuit de vaste weeklezingen in de
synagoge biedt Sacks in essays inzicht in de
belangrijkste verhalen van de Tora en legt hij de
essentie van het jodendom uit.

Deze doordachte bechouwingen zijn los van
elkaar te lezen. Zeven daarvan zijn dit seizoen
onderwerp van gesprek. Op de website en in
Baoken is steeds te lezen op welk essay de keus
is gevallen en waarover dit gaat.

Gekozen is om de reeks afwisselend op
woensdag in Bathmen en Okkenbroek te
houden en ook te variéren in overdag en

‘s avonds. En je hoeft niet elke maand te komen
om je toch steeds welkom te weten.

Wanneer en waar:

woensdagen:

14 september 20.00 tot 21.30 uur - Bathmen

12 oktober 10.00 tot 11.30 uur - Bathmen

9 november 20.00 tot 21.30 uur - Okkenbroek

11 januari 10.00 tot 11.30 uur - Okkenbroek
8 februari 20.00 tot 21.30 uur - Bathmen

8 maart 10.00 tot 11.30 uur - Bathmen

12 april 20.00 tot 21.30 uur - Okkenbroek
Info: ds. Gert Wijnstok

Ook in het nieuwe seizoen is er een mogelijkheid om onder het genot van een kop soep en een
broodje onderwerpen te bespreken die niet zo gauw op een verjaardag ter sprake komen.
Anders dan andere jaren kunt u dit jaar per bijeenkomst meedoen.

Wanneer: op zondagen:
18 september
13 november
8 januari
12 maart
14 mei
9 juli

Waar: eerste keer

Oude Stationsweg 10 te Holten,
daarna bij de deelnemers thuis

Tijd: 17.30 tot 20.30 uur
Info: Ankie Borger



In een Geloven Nu - groep praat je met elkaar
over geloofs- en levensvragen, met
Bijbelverhalen als uitgangspunt. Om mee te
doen is het niet nodig om bijbelkennis te
bezitten of lid van een kerk te zijn. In kleine
kring luisteren we naar elkaar en vertellen we
elkaar over belevingen, vragen en
verwachtingen met betrekking tot het geloof en
de zin van het leven.

De gesprekken beginnen eenvoudig en leiden
vanzelf tot diepergaande en persoonlijker
uitwisselingen. Er heerst vaak een
ongedwongen sfeer, er wordt ook gelachen!
ledereen die vermoedt dat de bijbel en zijn
boodschap hem iets te zeggen hebben is
welkom.

Een belangrijk punt is dat een deelnemer bij
elke vraag vrij is om er wel of niet op te
antwoorden. Elke avond meedoen hoeft niet,
gewoon één avond meedoen kan ook.

Wanneer: Maandagen:

19 september: "Nieuwe mensen worden"

17 oktober: "Uw' mensen worden"

21 november: "Dag Hammarskjold"

16 januari: "Het gevecht van Jacob"

20 februari: "Het gouden stierkalf"

20 maart: "De weduwe van Sarefat"

17 april: "Een ongeneeslijke vrouw genezen"
15 mei: "De liefde van een zondares"

19 juni: "De verloren zoon"

Als je aarzelt omdat je niet kerkelijk gebonden Waar: Kerk Okkenbroek
bent of haast niets van de bijbel weet, zienwe je  Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
graag komen. Niemand hoeft bang tezijn dat er  Info: Margreet Vierhouten
een diepzinnige bijdrage van hem wordt
verwacht, of dat hij er een beetje voor spek en
bonen bij zal zitten omdat hij wat verlegen is.
Wie zich gewoon in het gesprek mengt, merkt
vanzelf dat hij de anderen iets te bieden heeft.
Een stamtafel is een plek om een bakje
: - Wanneer:

koffie te drinken en nodigt uit tot een villdagian:
goed gesprek : 293 s;! tember e
Zeker nu het jaarthema "Aan tafel!” is, P Dorpskerk Bathmen

; - _ 28 oktober Tijd:
mag zo'n stamtafel niet ontbreken in 25 november .
het programma. Elke vierde vrijdag van 11.00 - 12.30 uur

iy 23 december Info:
de maand staat hij in de noorderbeuk 27 ianuari : :
van de kerk in Bathmen. ! , ds. Gert Wilnstok
g 24 februari
Actualiteit en stamgasten bepalen waar
: ; 24 maart
het gesprek over gaat. En je hoeft niet 2
i 28 april
elke maand te komen om je toch ;
26 mei

steeds welkom te weten.

23 juni.




Velen bewaren goede herinneringen aan de
'‘Bonhoeffercarrousel' die de voorgangers

van de PKN-kerken van Deventer, Diepenveen,
Colmschate-Schalkhaar en
Bathmen-Okkenbroek drie jaar geleden hadden
opgezet. Helaas kwam door corona daaraan een
vroegtijdig einde. Dit jaar presenteren de
voorgangers opnieuw een gezamenlijk
programma. Op drie maal drie avonden op drie
plaatsen bieden zij een gevariéerd menu aan
rond het jaarthema van de Protestantse Kerk in
Nederland 'Aan tafell. Een vierde gezamenlijke
avond sluit deze carrousel af.

Je kunt de avonden in je eigen gemeente
meemaken, of als dat beter uitkomt inschrijven
bij een van de andere gemeenten. Ook als je
niet alle vier de avonden kunt/wilt bijwonen,
ben je welkom bij één of meer.

De thema’s die aan de orde komen zijn:

Thema 1:

Bijbelse maaltijdverhalen aan den lijve
geproefd.

Op deze avond gaan we niet alleen met ons
‘hoofd’ aan de slag, maar doet ons hele lichaam
mee. Ervaar bijbelse maaltijdverhalen aan den
lijvel

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Dinsdag 11 oktober

De Noterhof Diepenveen, Dorpsstraat 55a
Donderdag 27 oktober

Ichtuskerk Colmschate, Holterweg 108
Woensdag 2 november

Aanvang 20.00 uur

Thema 2:

De aardappeleters

Op deze avond gaan we met onze vijf zintuigen
aan tafel: we zien het schilderij van Vincent van
Gogh, we eten met elkaar en vragen ons af waar
ons voedsel vandaan komt. Welke reis heeft de
aardappel gemaakt voordat hij ‘Hollandse pot’
werd? We horen het bijzondere (geloofs)verhaal
van een aardappelteler die overging op
zonnebloemen.

Dat alles in het licht van Psalm 24 over de aarde
en haar volheid, ‘des Heren koninklijk domein’.
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, voor
wie heeft Hij dat bestemd?

Voedselpioniers uit Lettele, Henk en Carolien
Schoneveld en dochter Babke Roeterdink,
verzorgen de eenpansmaaltijd met seizoens-
producten en vertellen over hun passie:
duurzame voedseltransitie.

Vanwege de maaltijd zijn er kosten aan deze
avond verbonden, € 7,50~ p.p.

Graag aanmelden!

Er is, vanwege de catering, plaats voor maximaal
30 personen.

Ichtuskerk Colmschate, Holterweg 108
woensdag 12 oktober

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
dinsdag 1 november

De Noterhof Diepenveen, Dorpsstraat 55a
donderdag 10 november

Aanvang 18.30 uur, inloop 18.00 uur




Thema 3:
Tafelmanieren

leder heeft z'n eigen tafelmanieren en rituelen.

Was het 'vroeger’ aan christelijke huiskamer-
tafels vanzelfsprekend de maaltijd te beginnen
met gebed en dikwijls te eindigen met een
bijbelgedeelte, vandaag de dag is die vanzelf-
sprekendheid verdwenen.

Maar goede gewoontes kennen we nog wel.
Hoe waren en zijn onze tafelmanieren, en wat
kunnen we van elkaar leren?

De Noterhof Diepenveen, Dorpsstraat 55a
Donderdag 13 oktober

Ichtuskerk Colmschate, Holterweg 108
Woensdag 26 oktober

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Dinsdag 8 november

Aanvang: 20.00 uur

De afsluitende avond

Lebuinuskerk
Woensdag 11 januari om 20.00 uur.

Leiding:

voorgangers Protestantse Gemeenten
Bathmen-Okkenbroek,
Colmschate-Schalkhaar,

Deventer

Diepenveen




Fascinerend, ontdekkend en verhelderend — zo omschrijven we onze reis door de verrassende wereld van
de christelijke symboliek. Dr. Alfred Bronswijk is daarbij in beeld en woord onze gids.

De eeuwen door hebben christenen hun
geloof niet alleen in woorden uitgesproken.
Ze hebben het ook in ontelbare symbolen
verbeeld. In houdingen, gebaren, kleuren en
geuren. In vormen, voorwerpen en ruimtes
hebben ze aangegeven, wat hen ten diepste
bewoog.

Wanneer: Woensdag 26 oktober

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 uur
Info: Anton Weenink

Dat de kunsten en de kunstenaars daarbij
hun diensten verleenden, mag duidelijk zijn.
Zo groeide binnen de christelijke
geloofsgemeenschap in de loop der eeuwen
een onvoorstelbaar rijke schat aan
symboliek. In beeldende kunst, architectuur
en liturgie. Maar helaas — de tand van de tijd
vervaagde de kennis van deze
indrukwekkende symboliek. De strijd om
het beeld in de tijd van de Reformatie deed
daar nog een schepje bovenop. Gelukkig
vraagt onze tijd van ty, internet en
reismogelijkheden er nadrukkelijk om, deze
fascinerende schatkamer van het
christendom weer breed toegankelijk te
maken.

Eén-derde van het Europees museumbezit is
immers christelijke kunst. Een klein deel van
die schatkamer wordt in Bathmen voor ons
geopend.

Dr. Alfred Bronswijk (1942) is theoloog en publicist. Hij heeft zich
gespecialiseerd op het gebied van theologie en christelijke
kunst. Met het proefschrift ‘God en zijn beelden; over de relatie
van het protestantisme tot de beeldende kunst, promoveerde
hij in Nijmegen.
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Filmavond + gezamenlijke maaltijd

Acht monniken leven in harmonie met elkaar en
met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlas
gebergte. Al jarenlang is het kleine klooster het
toevluchtsoord voor de bevolking, die er terecht
kan voor medicijnen en een goed gesprek. Door
de aanwezigheid van het klooster zijn de
spanningen in het gebied lange tijd langs hen
heen gegaan. Maar de terroristen breiden hun
territorium uit en wanneer niemand meer veilig
blijkt gaan ook de monniken zich zorgen
maken. Een paar westerlingen die in de buurt
werken worden met doorgesneden kelen
teruggevonden, twee leraressen worden om het
leven gebracht omdat ze tegen scholieren
vertelden dat verliefdheid een normaal gevoel
is. Sommigen van de monniken vinden dan ook
dat ze beter een ander gebied op kunnen
zoeken, anderen zien in dat God hen niet voor
niets op deze plaats heeft gebracht.

Wanneer de moslimfundamentalisten voor
medische hulp naar het klooster komen worden
de broeders voor het blok gezet. Door hulp te
verschaffen zetten ze zichzelf bij de overheid in
een verkeerd daglicht. Maar het leger tot het
klooster toelaten om hen te beschermen willen
ze ook niet. Na dagenlange contemplatie
besluiten de monniken één voor één om te
blijven. Hun band met elkaar, het klooster en de
dorpelingen is te sterk om zomaar op te geven.
Een herder laat zijn kudde niet in de steek. En
wat zouden wij doen als we voor een dergelijke
keuze gesteld werden? Voor de broeders is die
vraag uiteindelijk geen vraag, zij worden
gedreven door iets wat groter is dan henzelf.
Kortom: een indrukwekkende, heftige film, die
zeker aanleiding geeft tot (na)gesprek.

Kosten: Drankjes zijn voor eigen rekening en we
vragen daarnaast een eigen bijdrage

in de kosten van de maaltijd, de film en de zaal
(denk aan een bedrag van ca. € 15,- per persoon).

Wanneer: Woensdag 16 november

Waar: Cultuurhuus Braakhekke

Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur
Start maaltijd: 18.00 uur
(eenvoudig stampot buffet)
Start film: 19.30 uur

Info: Theo Overduin en Gert Wijnstok




‘Jeetje, Jozef wat moet je daar nou mee!?’ Een veelgehoorde reactie. Voor velen toch een beetje
‘de man van’... en niet eens ‘de vader van’ ... of toch juist wel!?

Een vertelvoorstelling over Jozef, de man over wie we eigenlijk maar zo weinig weten.
Er ging wat hem betreft niets boven een mooi stuk hout. Hout is eerlijk. Het verbergt niets ...

Jozef

Hij had het timmermansvak van zijn vader
geleerd, die het weer geleerd had van zijn
vader. Al vroeg leerde de jonge Jozef dat er
voor ieder stukje hout — hoe klein ook — een
bestemming was. Maar wat kon een
eenvoudige man zoals hij van het leven
verwachten?

Toen de Engel in zijn droom Jozef de vraag
stelde of hij Maria tot zijn vrouw zou nemen,
hielden hemel en aarde hun adem in.

Want wat zou zijn antwoord zijn!?

Een vertelvoorstelling over Jozef, de man over
wie we eigenlijk maar zo weinig weten.

Wie was hij? Wat was zijn kracht? Hoe heeft zijn
verhaal betekenis voor ons nu?

Pauline Seebregts is professioneel verhalenvertelster,
trainer en coach.

In 2017 is zij door een vakjury uitgeroepen tot
Vertelambassadeur. Haar voorstellingen zijn een vorm van
‘entertaining wisdom:. Zij heeft een heel eigen, warme en
expressieve stijl van vertellen. Haar verhalen inspireren,
ontroeren en zetten je aan het denken.

Wanneer: Zondag 11 december

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 10.00 uur
Info: Ali Westera

10



Middag voor alleengaanden
Graag opgave als u nu al weet aanwezig te willen
Door de week gaat het wel maar de weekenden  zijn.
zijn het moeilijkst. Herkent u dit?
Als u korter of langer geleden uw partner hebt Wanneer: zondag15 januari

verloren en/of alleen bent, wil dat nog wel eens ~ Waar: Dorpskerk Bathmen
gebeuren. Wat te doen? Tijd: 13.30 uur
Het team pastoraat nodigt u van harte uit op Info: Ankie Borger

zondag 15 januari 2023 voor een gezellige

middag. Vanaf 13.30 uur staat er koffie/thee met

iets lekkers voor u klaar. Een middag om

gelijkgestemden te ontmoeten en een mooie

invulling aan de dag te geven.

De precieze inhoud is nog niet zeker, maar het o "
wordt vast waardevol, misschien hebt u ideeén? 'N £
In het Baoken en de Bathmense krant komt te

zijner tijd meer informatie.

Als je iemand niel uil
je gedachlen krijgl dan

hoorl ie daar misschien

2 =

Al jaren vormt dit een prominent en bijzonder onderdeel van het programma-aanbod
Bezinning en Ontmoeting. Momenteel zijn we nog bezig om deze activiteit
georganiseerd te krijgen. We kunnen nu dan ook nog geen concrete datum noemen
en ook nog geen naam van een beoogde "lekenpreker” prijsgeven. We voeren de
spanning nog even op, dan is straks de verrassing des te groter en des te leuker.
Nadere berichten volgen via het Boaken en via de website van onze kerk.
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Een theatervoorstelling door Wilfred Ploeg (Apeldoorn, 1953)

Autobiografische verhalen, anekdotes en fantasieén over vroeger en nu. Over seksualiteit,
godsdienst en de tijdgeest. Was het vroeger beter of slechter? Maken we zelf de dienst uit of is ons
lot bepaald? Een hilarische en bloedserieuze voorstelling waar verwondering de boventoon voert.

"Gewoon jezelf zijn is niet eenvoudig, zeker niet wanneer je een jongen
bent die zich aangetrokken voelt tot andere jongens. Schaamte over je
zwaktes en mislukkingen ligt steeds op de loer. Bang voor het oordeel
van anderen. Maar ... die anderen schamen zich vaak zelf ook voor wie
ze echt zijn. Je probeert zelf je koers te bepalen, maar het leven volgt zijn
eigen weerbarstige weg. Laten we maar blijmoedig in ons eigen raadsel
rondlopen.”

Deze boodschap wil Wilfred meegeven aan zijn publiek. Hij gaat de planken op met een serieuze
voorstelling vol humor en absurditeit.

Afkomstig uit een streng gelovig nest, ontwikkelde Wilfred zich tot een onorthodoxe persoonlijkheid
die niets vanzelfsprekend vindt en graag rammelt aan vaststaande overtuigingen. Maar

tegelijkertijd woekert het orthodoxe lekker in hem voort: Wilfred leerde al vroeg nadenken over de
zin van het leven en vatte liefde op voor daverende orgelklanken. En zijn taalgevoeligheid werd
aangewakkerd door al die dominees naar wie hij in zijn jeugd moest luisteren.

Als docent-vertaler Italiaans voelt hij zich
soms een halve Italiaan, maar hij behoudt
zijn voorliefde voor stamppot en

spruitjes en is uiteindelijk door en door
Nederlands.

De schaamte voorbij en de focus op
openheid: daar gaat het om. Een
ongewone voorstelling over seksualiteit,
godsdienst, de tijdgeest en verwondering.

Wanneer: Vrijdag 10 februari

Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: 20.00 uur
Info: Ali Westera
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Filmavond maaltijd

Babette's Feast is een film over sensuele,
kunstzinnige passies en verborgen
verlangens. Regisseur en schrijver
Gabriel Axel baseerde zijn film, waarvoor
hij de Oscar Beste Buitenlandse Film
won, op een kort verhaal van Qut of
Africa’s Isak Dinesen.

Aan de verlaten kust van Denemarken
wonen Martina en Philippa, de prachtige
dochters van een strenge protestantse
pastoor die elk aards genot afkeurt. Op
een dag arriveert de mysterieuze
Babette, die de Franse onrusten
ontvlucht is, in het diep religieuze en
geisoleerde dorpje.

De twee zussen besluiten haar onderdak
aan te bieden in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. 14 jaar werkt Babette als hun
persoonlijke huishoudster. Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij gewonnen heeft.
Met het geldbedrag besluit ze de bevolking van het dorp op een enorm feestmaal te trakteren.
Het wordt een diner om nooit te vergeten...

Kortom: een film met een interessant verhaal en een film, waarin meerdere thema's aan bod komen,
die ook nu nog volop actueel zijn in onze kerken, in onze dorpen en in onze samenleving anno nu.
Dus meld je aan en wees erbij!

NB: Graag bij aanmelding aangeven of je ook een bijdrage wilt leveren
aan het organiseren van de gezamenlijke maaltijd. Dit kan bijv. door
het aanbieden van een pannetje soep, het maken van een ovenschotel,
een salade, toetjes, of wat dan ook.

Drankjes zijn voor eigen rekening en we vragen daarnaast een
eigen bijdrage in de kosten van de maaltijd, de film en de zaal
(denk aan een bedrag van ca. € 15,- per persoon).

Wanneer: Woensdag 16 februari

Waar: Dorpshuis Ons Centrum

Tijd: Inloop vanaf 17.30 uur
Start maaltijd: 18.00 uur
Start film: 19.30 uur

Info: Theo en Hanneke Overduin
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Thema-avond: Eindelijk volwassen

In 2021 verscheen van de hand van prof. dr. Frits
de Lange het boek ‘Eindelijk volwassen’ Hij zegt
hierover: ‘lk wil met dit boek een voorstel doen
voor een ander script voor de tweede
levenshelft, dat je helpt om er zin in te krijgen!
Geloof je in het ideaal van de leeftijdsloze
oudere? Of zie je ouderdom vooral als verval?
Waar het eerste beeld eenillusie verkoopt, is
het tweede een domper. Frits de Lange geeft
een eigenwijs derde scenario: de wijze oudere.
In de tweede levenshelft leren we onszelf beter
kennen en relativeren. Dat helpt je om met
meer compassie naar de wereld te kijken, je in
te spannen voor toekomstige generaties en
minder bang te zijn om te sterven.

Frits de Lange verzorgt samen met zangeres
Eessa Friesman een muzikale lezing naar
aanleiding van het boek ‘Eindelijk volwassen’ In
deze lezing legt Frits de Lange uit waarom je op
je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat
het met je gedaan is.

Maar ook: dat de tweede levenshelft niet
gegarandeerd een succesverhaal is. Wijs oud
worden, dat is het ideaal waar Frits — als
wetenschapper en als ‘oudere-in-opleiding’ -
een goed woord voor wil doen.

De lezing wordt afgewisseld met eigenwijze en
ontroerende songs over wijsheid en ouderdom,
gezongen door Eessa Frieman.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te
praten onder het genot van een drankje
en hapje.

FRITS DE LANGE

EINDELIIK

VOLWASSEN

DE WIJSHEID
M DETWEEDE

LEVENSHELFT

Wanneer: Woensdag 1 maart 2022
Waar: Dorpskerk Bathmen
Tijd: inloop met koffie en thee 19.30 uur
start lezing 20.00 uur
info: Theo Overduin
Gastspreker:  Prof. Dr. Frits De Lange, samen met Eessa Frieman.
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Voor info:

Ali Westera

Anton Weenink

Riet Beltman

Gert Wijnstok
Anouk van Luik
Hanneke Diermanse
Margreet Vierhouten
Theo Overduin
Hanneke Overduin
Ankie Borger
Gerdien van der Sanden

Taakgroep Bezinning en Ontmoeting

0570-542898
0570-542898
0570-542567
06-10459883
06-28818713
06-12530281
06-50948711
06-82711812
06-50968134
06-34648511
06-39197157

aliwestera@hetnet.nl
weenwes@hetnet.nl
rietbeltman@gmail.com
gertwijnstok@gmail.com

anoukvanluik@icloud.com
hannekediermanse@gmail.com

mhvier@gmail.com

overduintheol@gmail.com
hanneke.overduin@gmail.com

borgerbos@telfort.nl
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U kunt zich opgeven — voor net zoveel activiteiten als u wilt — door dit formulier in te vullen
(activiteit van uw keuze aankruisen), uit te knippen en in te leveren bij de kerk in Bathmen of
Okkenboek. Opgave kan ook via brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Mediteren

Meditatief Wandelen
Jonathan Sacks

Soup en Spirit

Geloven Nu

Stamtafel

Carrousel "aan tafel"

De mysteries van de christelijke symboliek
Des hommes et des dieux
Jozef

Voor alleengaanden
Preek van de leek

Bidden voor een koekje

Babette's feast

o 0 Q O 0 Q C 0 000 0 O O

Eindelijk volwassen

NAAM:

TEL.NR:

E-MAIL:
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